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Tuut, tuut

Inderdaad, het kalenderjaar 2019 zit er bijna 
op. We kunnen terugkijken op een mooi goed 
gevuld oldtimerjaar. 

Onze 5-daagse naar de Elzas was perfect. Ook het 
weer was ons goedgezind. Vijf mooi gevulde dagen en een 
zeer goede groep. Iedereen was zeer tevreden. Zeker voor her- 
haling vatbaar. 

Ook het nieuwe concept van de Meester-Halloweenrit was fantas-
tisch.  Ook op deze meerdaagse zat alles goed mee: het weer, het 
hotel en zeker de spooktreinrit, ronduit fantastisch. 

Nu voor 2020 hebben we voorzien om een 5-daagse naar de 
Franse Ardennen met Reims en Epernay op de agenda te zetten. 
En wie Reims of Epernay zegt, denkt direct aan champagne. En 
terecht deze gaan we dan ook niet aan onze neus laten voor-
bijgaan. We slapen 3 nachten in een 3-sterren en de 4de nacht in 
een 4-sterren hotel. De rit is reeds af, wie niet mee gaat, zal ach-
teraf spijt hebben. De uitnodiging vind je verder in dit magazine. 

Voor diegene die goed opgelet hebben: ons logo is veranderd !! 
Jawel onze club bestaat 15 jaar in 2020 en we zullen geregeld iets 
speciaals doen om dit te vieren, te beginnen op ons clubfeest, zie 
uitnodiging verder in dit magazine. 
   
We zijn nog op zoek naar mensen die een rit willen intekenen. 
Voor de mensen die willen helpen aan een rit ook steeds welkom, 
we kunnen een team maken van een 4 tal personen om een rit te 
organiseren, zo valt alles niet op één persoon. Mensen die zich 
geroepen voelen, gelieve me een seintje te geven.

Jullie voorzitter
Tuut, tuut

Met dank aan
Jean Luc, Jean Marie, Patrick



Restaurant 
De voet van Keizer Karel

Klapscheutstraat 41a
1741 Wambeek

02/582.77.72

info@devoetvankeizerkarel.be

www.devoetvankeizerkarel.be

Openingsuren

donderdag vanaf 18u

vrijdag vanaf 12u

zaterdag vanaf 15u

zondag vanaf 11u30



Zondagochtend 22 september 2019 komen we 
samen in De Alpenrose voor een lekker ont-
bijt. De parking staat vol met oude bolides en 
nieuwe, vooral Corvetten. Het lijkt of de parking 
kleiner is geworden, maar nee toch die U.S.A 
zijn langer en nemen meer plaats in! 
 
Na het ontbijt en de speech van onze voorzitter 
kunnen we vertrekken, en ja de zon is ook van 
de partij.
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In Deux-Acres hebben wij een panoramisch 
uitzicht op de Carrière van Lessines maar er is 
wel veel stof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna rijden we verder richting de Zwalm-
streek met mooie, heuvelachtige uitzichten. 
Het valt ook op dat er veel nieuwbouw alsook 
verbouwingen zijn, goed voor o.a. dakwerkers!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zien de Corvette-drivers een stop doen aan 
de tankstations want die hebben dorst alsook 
de drivers zelf op terrassen van leuke tavernes. 
 
De streek laat ons ook genieten van opvallen-
de, oude herenhuizen in perfecte staat.  Ook 
2 geiten van het merk Citroën (wat dacht je?) 
konden niet onderuit aan onze blik. Een rode 
en een roze, allez Pink! op zijn Amerikaans.
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De drankstop, voorzien door de geweldige 
organisators, het is allemaal te doen in de 
dubbeldekker van Steven, met artisanaal ijs, 
maar de kriek en hamburgers hadden ook veel 
succes. 
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We volgen verder de roadbook langs de pit-
toreske wegen en een nog altijd stralende zon. 
Zo komen we langs Brasserie Biestmolen met 
stofferige parking waar we toch een stop inlas-
sen. Het kabbelende water geeft ons rust en 
laat ons genieten van de mooie natuur en ook 
niet te ontbreken drankje. 
 
Ondertussen is de zon achter de wolken ver-
dwenen en gaan we via Idegem, Zandbergen 
terug naar “Winnik” (Denderwindeke) naar de 
Alpenrose voor het avondmaal (zeker niet het 
laatste!!). 

Zo kan, ondanks de ondertussen felle regen-
buien, iedereen voldaan en tevreden  
huiswaarts keren. 
 
Danny & Christine nogmaals hartelijk dank 
voor jullie inzet en organisatie.  

In naam van alle deelnemers n’een dikke pro- 
ficiat!!  
 

Jean-Luc Berckmans
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Uitnodiging 
15de Clubfeest 

Zaterdag 8 februari 2020 
Vanaf 17h30 

Feestzalen De Parel 
Heirebaan 357, 9400 Denderwindeke 

Prijs 60 € p/p voor leden (tussenkomst club 25€ p/p) 

Prijs niet leden 85 € p/p 

Kinderen tot 12 jaar 35 € p/p 

Inschrijving door storting op rekening van De Pajotse Oldtimer Vrienden  BE47 7340 
1617 7080 met vermelding van naam en het aantal personen en/of kinderen.  

inschrijven vóór 20 januari 2020 

Aperitief met hapjes 
 

Romige saffraancrème met kip en champignons 
 

Gegrilde roodbaars met paksoi en gefrituurde prei 
 

Sorbet van bloedappelsien 
 

Varkenshaasje gewikkeld in ham, espagnolsaus, gefrituurde knolselder 
waterkersstoemp en amandelbolletjes 

 
Koffie met dessertbord 

Wijnen, waters, bieren en frisdranken tot en met de koffie inbegrepen 

MENU



Zoals ieder jaar, zijn we steeds aanwezig op 
de Jaarmarkt van Gooik. Hier brengen we in de 
tuin van Willy en Loes een gezellig samenzijn 
door. Spijtig genoeg waren de weergoden ons 
dit jaar niet zo goed gezind.
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Wie de naam Vespa hoort, denkt meteen aan 
de scooters die het bedrijf Piaggio wereld-
beroemd hebben gemaakt. Deze ‘motorfiets 
waar je ook in je zondagse pak op kon zitten’, 
was een uitvinding van Carodino d’Ascanio. 
Piaggio bouwde tot die tijd alleen maar bom-
menwerpers. Op de automobieltentoonstelling 
van 1957 in Parijs stonden naast scooters 
ook kleine auto’s. Het publiek sprak over een 
‘autoscooter’ en de fabriek uit Pontedera, 
tussen Livorno en Florenz, noemde de dwerg 
de ‘kleinste automobiel van de wereld’. Deze 
auto, de Vespa 400, werd in de  Franse fabriek 
van Piaggio gebouw. Maar de concurrentie op 
de markt van kleine automobielen was enorm, 
zodat al snel duidelijk werd dat de wagen nooit 
zo geliefd kon worden als de scooter. Uiterlijk 
had de Vespa iets weg van de Fiat 500 Topoli-
no, die al sinds 1957 niet meer werd geprodu-
ceerd. Maar de Vespa was kleiner en er kon-
den maar twee personen in plaats nemen. De 
wagen woog maar 370kg en haalde ondanks 
zijn kleine 13pk motor die de achterwie- 
len aandreef, een topsnelheid van 88km/u. Bij 
constante snelheid van 50km/u verbruikte hij 1 
op 23, maar bij vol gas steeg het verbruik tot 1 
op 15.

De Vespa 400 met een 393cc motor was in 
twee uitvoeringen leverbaar. De luxe-versie 
had twee in plaats van één ruitenwisser, ver- 
chroomde bumpers en wieldoppen en een 
betere kwaliteit bekleding over de stoeltjes. In 
1959 kreeg hij schuifraampjes in de portieren 
en werden de stoelen verstelbaar. In 1960 
werd de wagen voorzien van een vierversnel-
lingsbak. Het jaar daarna stopte het bedrijf de 
productie. De Vespa kon het niet bolwerken 
tegen de concurrentie, die auto’s aanbood die 
meer boden en minder kostten.

Productiejaren: 1957-1961
Aantal: circa 34.000



Hellende & Platte daken
Nieuwbouw & Renovatie

Gooik Roosdaal
0477/59.83.43 0487/95.74.08

info@dakwerkenvandegucht.be

Specialiteit Platte daken
EPDM RUBBER - ROOFING

www.dakwerkenvandegucht.be
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Binnenkort begint er alweer een nieuw jaar en dus 
wordt het tijd om aan het lidgeld te denken.
Voor 2020 bedraagt het lidgeld nog steeds 40 € 
voor elk lid. 

Het lidgeld wordt gebruikt voor de werking van de 
club: de verzekering, het drukken van het clubblad, 
de aankoop van lidkaarten en rallyborden, de bij-
drage aan het clubfeest …….  Daarnaast gaat een 
deel naar BFOV (Belgische Federatie voor Oude 
Voertuigen), overkoepelend organisme en onze 
spreekbuis naar de verschillende regeringen: buiten 
het forfaitaire bedrag dat wij als club betalen, wordt 
per lid een bedrag aangerekend.  Als lid van de 
POV ben je automatisch ook lid van BFOV, krijg je 
een lidkaart en ontvang je 4 maal per jaar hun ma- 
gazine. Tevens kan je terecht op hun website en 
hun ledenportaal voor alle informatie over oldtimers.

Ik wil je aandacht erop vestigen dat deel uitmaken 
van een oldtimerclub een vereiste is als je via onze 
club een verzekering hebt afgesloten aan een voor-
delig tarief voor je oldtimer bij Marsh.

Gelieve je lidgeld te betalen vóór 20 januari 2020.

VERGEET HET NIET!
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Met wat gebabbel en de nodige apero ging de tijd 
goed voorbij en mochten wij al snel plaatsnemen 
voor een voortreffelijk en uitgebreid avondmaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monique en Freddy, dit was weeral een zeer 
geslaagde organisatie: in naam van alle deel- 
nemers nen dikke merci. 
 
Jules de Guuk



exclusieve uurwerken & juwelen

Omega • Centoventuno • Montblanc • Marco Bicego • Balmain • Hamilton • Nona

Oudstrijdersplein 20 - 22 ┃9400 Ninove┃054 33 45 89
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Dubbel plezier, dit keer, want door de Mees-
territ en de Halloweenrit te combineren (ter-
wijl die de voorgaande jaren op verschillende 
data plaatsvonden) werd het op zaterdag 26 
en zondag 27 oktober een extra feestelijke 
tweedaagse. Wat aanvankelijk een kalender-
probleem was, is uiteindelijk een schitterende 
gelegenheid geworden om met 33 deelnemers 
en 17 wagens op weekend te gaan in die 
echte groepssfeer waar onze voorzitter Freddy 
zoveel belang aan hecht. 
 
Gustaaf en Ghislaine troffen de nodige schik-
kingen voor ‘s zaterdags; David en Dominique 
regelden alles voor ‘s zondags. Dankzij hun 
samenwerking en gezamenlijke voorbereiding 
konden we optimaal genieten van hun ervaring 
en hun kennis van de streek. 
 
Zaterdagmorgen om 8 uur was het verzamelen 
geblazen aan het E40-tankstation in Wetteren, 
waar we een ontbijt namen en nieuwsgierig het 
roadbook bekeken dat Gustaaf had voorbe- 
reid voor die dag. Via kleine landelijke wegen 
verkenden we de streek rond Gent (met onder 
andere het prachtige Donkmeer) en daarna 
Lokeren (met een korte tussenstop op het 
marktplein van Eksaarde) om tegen de middag 
te arriveren in het Hollandse stadje Axel, waar 
de mogelijkheid werd geboden om te lunchen 
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en wat rond te wandelen. 
 
We hebben zowel het ene als het andere 
gedaan! Na een broodje te hebben gegeten op 
het terras (ja, ja!) brachten we een bezoek aan 
de mooie Stadsmolen. Die dateert van 1750 
en werd gedurende twee jaar (van 1998 tot 
2000) volledig gerenoveerd en daarna opnieuw 
in gebruik genomen. Dankzij de inzet van een 
groep vrijwilligers is de molen nu elke zaterdag 
gratis te bezichtigen en doet hij ook dienst als 
trouwlocatie. De wieken hebben een span- 
wijdte van 23,80 m en er zijn twee molen-
stenen om het graan te malen. De houten ma-
chinerie werd volledig gerestaureerd volgens 
de oorspronkelijke bouwplannen. De molen 
staat op de lijst van Nederlandse monumenten. 
 
We moesten echter voortmaken, want tegen 16 
uur werden we verwacht in het hotel in Goes. 
Vanuit Axel reden we via de Westerscheldetun-
nel van 6,6 km lang onder het water door. De 
tunnel bestaat uit twee gangen met elk twee 
rijstroken. Hij werd aangelegd in 2003 en blijft 
betalend (5 euro/auto) tot het moment dat de 
aanlegwerken afbetaald zijn (in 2033). Dankzij 
de tunnel hoeft men niet langer de veerpont 
te nemen om de oversteek te maken tussen 
Vlissingen en Breskens. Daar mag best eens 
op geklonken worden en dus hebben we een 
glaasje gedronken alvorens op tijd aan te 
komen bij hotel Van der Valk in Goes. De or-
ganisatoren hadden zichzelf overtroffen, want 
dit viersterrenhotel bood heel wat luxe en com-
fort: mooie ruime kamers met balkon, een chic 
restaurant, een gezellige bar en – belangrijk 
voor onze oudjes (de autos!!) – een grote en 
bewaakte parking. Dank aan David voor deze 
keuze! Na het inchecken en een snelle opfris-
beurt konden we aan tafel gaan voor het diner, 
dat uit gevarieerde buffetten bestond. Er was 
keuze te over uit voorgerechten, hoofdschotels 
en desserts maar tegen 18.30 uur moesten 
we klaar zijn voor de avondattractie: een rit 
met de spooktrein! Tot groot jolijt van iedereen 
troffen we elkaar verkleed als zombies, heksen 
(sommigen zonder masker!) of als bloeddors-
tige Dracula! Het kind in ons kwam weer naar 
boven en we probeerden elkaar te laten schrik-
ken. Dat was echter nog niets in vergelijking 
met de animatie die voorzien was in de trein 
zelf: die was opgetuigd met spinnenwebben en 
uitgerust met lichteffecten en rookblazers, maar 
bovenal waren er een vijftiental geschminkte
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en gekostumeerde figuranten die hun rol 
speelden als echte acteurs. Zowel tijdens de 
heen- als tijdens de terugreis weerklonken 
uitroepen van schrik en schatergelach, wat 
tekenend is voor de uitbundige sfeer van Hal-
loween. In het kleine stationnetje van Borsele 
hielden we even halt en in de cafetaria konden 
we iets drinken, ons verwarmen of de mooie 
miniatuurtreinen bewonderen die door een 
nagebootst berglandschap reden. Rond 22 uur 
waren we terug van weggeweest en iedereen 
is naar het hotel teruggekeerd met een schat 
aan herinneringen (zowel schijnbaar afgrijse- 
lijke taferelen als pure ontspanning). De echte 
vraag is evenwel of sommigen er ‘s nachts van 
gedroomd hebben??? Dat zullen we echter 
nooit weten, want iedereen zweeg als een graf 
… 
 
Door de overschakeling naar het winteruur 
konden we wat langer slapen. Tegen 8.30 uur 
stond het ontbijtbuffet voor ons klaar, dat al-
weer rijkelijk en gevarieerd was. Daarna ver-
lieten we het hotel en begonnen we aan dag 2, 
georganiseerd door David en Dominique met 
een roadbook in kleur! Om 9.40 uur wilden we 
nog een groepsfoto nemen, maar sommigen 
waren al vertrokken. We reden naar de Oos- 
terschelde met zijn prachtige zeegezichten en 
daarna over de 6 km lange Zeelandbrug. In 
Zierikzee, dichtbij de Nobelpoort, was er echter 
een onverwachte omleiding waardoor David als 
een goede herder moest proberen zijn kudde 
langs een andere weg naar de plaats van be-
stemming te krijgen: de Heerenkeet. 
 
Die prachtige plek loonde echt de moeite! Het 
is een café-restaurant met een eigen viswinkel 
langsheen het water. Je hebt er een panora-
misch zicht op de kustlijn met in de verte de 
Zeelandbrug. We hadden goed een uur de 
tijd om te lunchen en bij te praten. Mijn vriend 
Frans Verhaeghe, die altijd op zoek is naar 
nieuwe technologische snufjes, maakte van 
de gelegenheid gebruik om op de parking 
een nieuw antidiefstalsysteem te testen dat in 
Nederland alom gebruikt wordt. In de namid-
dag reden we over de Deltawerken en meer in 
het bijzonder het Werkeiland Neeltje Jans, dat 
de zee scheidt van de polders. Daarna ging 
het richting Westkapelle, waarbij we het leuke 
toeristische winkelstadje Domburg doorkruis-
ten. We reden op een dijk langsheen de kust, 
waardoor je de indruk krijgt in het water te
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exclusieve uurwerken & juwelen

Omega • Centoventuno • Montblanc • Marco Bicego • Balmain • Hamilton • Nona

Oudstrijdersplein 20 - 22 ┃9400 Ninove┃054 33 45 89
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rijden. Tijdens een korte stop kon ik nog snel 
een paar mooie foto’s nemen van onze wagens, 
met de golven en de rood-witte vuurtoren op de 
achtergrond. 
 
Na de stop was iedereen klaarwakker, want er 
zat een felle wind.Fris als een hoentje reden we 
dus door naar het volgende bezoek, in Westka-
pelle. Het Polderhuis is een klein maar inte- 
ressant dijk- en oorlogsmuseum over het lokale 
leven tijdens de oorlog en de polderwerken. De 
moeilijke omstandigheden van destijds komen 
naar voren uit heel wat vitrines en voorwerpen, 
en gekostumeerde mise-en-scènes schetsen 
een beeld van het dagelijkse leven in die pe- 
riode. 
 
Om 15.15 uur waren we klaar in het museum, 
maar het was nog veel te vroeg voor het diner 
van 17 uur. Daarom zijn we een beetje gaan 
rondkuieren in Middelburg, op het plein dat 
bekend staat omwille van het stadhuis. Omdat 
de zon nog steeds op de afspraak was, kon-
den we een terrasje doen en pas 2 wafels en 
3 pannenkoeken later stapten we terug in de 
wagen om naar Veere te rijden, de laatste halte 
van die dag. Dat kleine stadje beschikt over een 
mooie jachthaven en het diner was voorzien in 
de Jachtclub. Eens te meer hebben de organisa-
toren ons flink verwend: velen verwachtten een 
eenvoudige maaltijd, maar we kregen een drie-
gangenmenu voorgeschoteld met gerookte zalm 
of soep, daarna een steak of vis en tot slot een 
heerlijke chocomousse! In dat bijzondere kader 
hebben de organisatoren, Gustaaf en David, de 
prijzen uitgereikt voor de Halloween-verkleed-
wedstrijd. Onder een krachtig applaus hebben 
de deelnemers de organisatoren bedankt voor 
de kwaliteit van hun werk en voor hun inzet en 
toewijding: het was een weekend vol plezier, 
vreugde en gezelligheid. 
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Aan alles komt echter een eind en we moesten 
die avond nog huiswaarts… De meesten zijn rond 
19.30 uur naar huis vertrokken, moe maar voldaan 
na een intensief weekend onder een stralende  
herfstzon en in feestelijke stemming. 
 
Bravo Gustaaf en David! Samen met jullie dames 
hebben jullie de kosten van de deelname dubbel 
en dik laten renderen en jullie inspanningen werden 
door iedereen oprecht geapprecieerd. Het weekend 
was een succes, wat overigens blijkt uit de titel van 
dit artikel: GREDS-dagen, oftewel Genieten, Rijden, 
Eten, Drinken, Slapen!  

Jean-Marie Boussy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste vrienden

Ik wil u langs deze weg om, ook namens Lucienne, 
bedanken voor de prachtige uitstap van afgelopen 
weekend.

Voornamelijk de voorzitter en zijn organisators, die 
de route uitstippelden en het hotel hadden gekozen, 
verdienen een pluim. Zelden zo’n aangename 
avond gehad met onze vrienden, rond het meer 
dan geslaagde diner!

Het kon niet anders dan slagen, gezien alle andere 
uitstappen die van een hoog niveau waren. Ik voel 
me vereerd lid uit te maken van deze club.

Nog kan ik alleen maar zeggen dat het zeker voor 
herhaling vatbaar is.

Uw toegenegen,

Patrick Buelens
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Van woensdag 20 mei tot zondag 24 mei 2020 

Samenkomst om 8h30 aan het TOTAL tankstation te Nijvel rich-

ting Parijs voor het ontbijt, het vertrek is voorzien rond 

9h30. 

Picknick voorzien voor ‘s middags. 

Deelnameprijs: 460€ p/p in 2 pers. Kamer. 

Single toeslag 160€ p/p in 1 pers. Kamer. 

Voorschot 200€ p/p te betalen voor 1 maart 2020. 

Saldo te betalen voor 1 mei 2020. 

Inschrijven door storting van 200€ p/p op rekening van de club   

De Pajotse Oldtimer Vrienden BE47-7340-1617-7080 met vermel-

ding van het aantal personen. 

Meer info zie Freddy 

0475/76.11.19 

 

DePoV 
heerbaan 39 

De Pajotse Oldtimer 
Vrienden organiseren 

samen met Freddy, 
Monique, Luc & Marleen 

een onvergetelijke 
uitstap naar de 

Champagnestreek. Langs 
het glooiend landschap 
en tussen de wijnranken 
laten we ons leiden door 

het roadbook.  
 
 

 
 

We overnachten 3 maal 
in een 3 sterren hotel, 
vandaaruit gaan we de 
streek verkennen met  
de nodige degustaties 

van Champagne en 
bezoeken  van musea en 

andere interessante 
plaatsen. 

Op de terugweg worden 
we koninklijk verwacht 
in een 4 sterren hotel 

met bijpassend bezoek. 
Let op de plaatsen zijn 

beperkt ! Wie tijdig 
inschrijft zal er geen 

spijt van krijgen. 
Tot dan ? 

Telefoon: 0475/76.11.19 
E-mail: info@depov.be 
website: www.depov.be 

 5daagse Champagne 
Uitnodiging 
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Meer datums worden later 
bekend gemaakt.
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